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GEBED

God,
met lege handen sta 
ik voor U.
Onmachtig ook,
nu het ene land het 
andere binnenvalt.
Mijn longen zitten vol 
lucht om woorden te 
schreeuwen,
maar mijn mond kan 
alleen het woord 
vrede vormen.

Met lege handen sta 
ik hier voor U.

Zend uw Geest van Wijsheid:
dat zij het inzicht geeft aan hen 
die dit geweld kunnen stoppen.
Zend uw Geest van Kracht:
dat zij hen die beslissingen 
kunnen nemen,
de moed geeft de vredesweg te 
kiezen.
Zend uw Geest van 
Barmhartigheid:
dat mensen elkaar als mens 
kunnen blijven zien,
en met barmhartigheid blijven 
behandelen,
dat angst, woede en haat niet 
de raadgevers zijn.
En,
God,
zend uw Geest van Troost:
dat zij aan iedereen uw 
ontferming mag laten voelen
die geraakt wordt door de 
oorlog en het geweld.

God,
dat vraag ik U.
Amen.



MEDITATIE

Wat wil je bereiken met geweld?
Wat kun je bereiken met geweld?

Wat verlies je door geweld te gebruiken?
Of beter: wie verlies je?

Bij het voeren van een oorlog komt veel vernuft aan bod,
mensen zijn erg creatief
om zo snel mogelijk en efficiënt mogelijk
de vijand uit te schakelen.

Maar wie is de vijand?
Het is een mens zoals iedere mens,
hij / zij is een mens zoals jij!

Er is een uitweg uit een oorlog: de ontmoeting,
je laten raken door de blik van de ander die is zoals jij.
De verblinding voorbij.
De technologie voorbij.
De haat voorbij.

Bidden we dat agressor én bedreigde terugkeren
naar de ontmoeting van mens tot mens.

Dan kan God zijn werk van verzoening doen,
door mensen, zoals jij en ik.


